
T E K S T E N  V A N  M A R S

IK VERTEL HET
VERHAAL VAN
JE LEVEN.

MET ALLE LIEFDE,
EMPATHIE EN HUMOR.

SAMEN
SCHRIJVEN WE
GESCHIEDENIS.



We denken dat we tijd hebben.

Het is misschien wel het

grootste misverstand van ons

leven. Want pas als we weten

dat de tijd eindig is, lijkt

het te laat. Te laat om iets

na te laten wat er echt toe

doet.

Daar kan ik je bij helpen,

door samen met jou je

levensverhaal op te

schrijven.

IETS NALATEN WAT
ERTOE DOET?
IK VERTEL HET VERHAAL
VAN JE LEVEN.

T E K S T E N  V A N  M A R S

'MIJN OPA HEEFT ZO'N
BIJZONDER LEVEN GEHAD,
DAT MOET GEWOON EEN
BOEK WORDEN' -
CHANTAL, 30 JAAR

Voor wie?

Je levensverhaal opschrijven is

voor iedereen een interessant en

bijna therapeutisch traject.

Denk bijvoorbeeld aan mensen

die:

een bepaalde leeftijd

bereiken en hun

(klein)kinderen meer willen

vertellen over hun leven en

wie ze waren.

een ziekte hebben

overwonnen, of juist tot het

besef komen dat ze het niet

gaan winnen van die ziekte.

hun levensloop willen

ordenen en meer inzicht

krijgen in wie ze zijn en

hoe ze in het leven staan.

iets hebben meegemaakt dat

ze met andere lotgenoten of

familie willen delen.

de waarde inzien van een

portret dat je eigen leven

overstijgt en dat bewaard

blijft voor de generaties

die na je komen.



Hoe pakken we het aan?

Je levensverhaal schrijven we

samen. We wandelen door de

tijdlijn van je leven, en van

mij mag je verwachten dat ik

oprecht, eerlijk en

nieuwsgierig ben over wat je

vertelt. Ik kom altijd eerst

kennismaken, want een klik is

heel belangrijk. Kennismaken

kost je niets.

Daarna spreken we af hoeveel

gesprekken we gaan plannen en

tegen welk tarief. Als er

tijd voor is, maak ik een

planning voor onze

gesprekken. Is er meer haast

geboden, dan is die ruimte er

natuurlijk ook.

Wat krijg je als we klaar zijn?

Het eindproduct is voor iedereen

anders. Dat hangt ook af van hoe

vaak we elkaar spreken. Wat ik

zoal tegenkom:

een boek, compleet met

foto’s en ander

beeldmateriaal.

het verhaal van je leven als

digitaal bestand om

bijvoorbeeld op je uitvaart

te vertellen.

een magazine waarin ook

anderen aan het woord komen.

een geïllustreerd kinderboek

voor als de dierbaren die

achterblijven nog heel jong

zijn.

Investering in je

levensverhaal

Je verhaal opschrijven kan

al vanaf 750 euro. Dan

spreken we elkaar één keer

uitgebreid. Afhankelijk van

wat je precies wilt - meer

gesprekken, beeldmateriaal

erin verwerken of zelfs een

echt boek schrijven - maak

ik een offerte op maat. We

spreken altijd een

duidelijke pakketprijs af

van tevoren, zodat je niet

later voor verrassingen komt

te staan.

‘HIERDOOR BEN IK HEEL
ANDERS GAAN KIJKEN NAAR
DE ROL VAN MIJN MOEDER IN
MIJN LEVEN' - ELLEN, 70 JAAR



Brief voor je lief

Vertellen wat iemand voor je betekent, doen

we vaak pas als iemand er niet meer is. In

een brief voor je lief schrijven we samen op

wat je zou willen zeggen tegen je lief - of

dat nou je partner is, je kind, of de

buurvrouw die je door een rottijd heen heeft

geholpen. Alles wat je moeilijk vindt om te

zeggen, schrijf ik voor je op.

Prijs: 600 euro.

Wie ben ik?

Mijn naam is Sara Mars. Al sinds ik kon

schrijven, vertel ik verhalen. De laatste

jaren doe ik dat als trouwambtenaar en

schrijver van ondernemersportretten en

levensverhalen.

Mijn vader had parkinson en koos voor

euthanasie. In zijn laatste maanden kon ik

hem alles vragen. Van het recept van zijn

kippensoep tot hoe hij naar ons keek, zijn

kinderen. Het was het meest waardevolle

cadeau dat hij me kon geven.

Het deed me inzien dat iedereen een verhaal

heeft, dat je met je meedraagt tot je er niet

meer bent. Behalve als we het opschrijven,

want dan schrijf je geschiedenis.

Eindelijk werk maken van je levensverhaal?

Bel voor een kennismaking of meer

informatie 06 2913 2254. Of kijk op

tekstenvanmars.nl.
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